Stichting Westfriese Ekklesia

Activiteitenoverzicht Seizoen 2024 — 2025

Thema 25¢ seizoen: “Wie wij zijn in het licht van Psalmen; Zingen voor Jou, die luistert naar de
naam lk-zal-er zijn”. In het 25¢ seizoen staan we stil bij wie wij zijn, waar we vandaan komen en waar
we naar toe willen. En bij de fundamenten van wat en hoe wij met elkaar geloven en vieren.

Overzicht van de 10 reguliere vieringen

1 september: Ekklesia en Psalm 1 — Goed is dat je niet doet wat slecht is
Voorganger: Bettine Siertsema

6 oktober: Huub Oosterhuis als inspiratiebron en Psalm 24 — Van wie is de aarde?
Voorganger: Kees Kok

3 november: Uit de diepten: zachte krachten keren de duisternis — Psalm 130
Voorganger: Mirjam Wolthuis

1 december: Een nieuwe wereld, visioen van vrede — Psalm 104
Voorganger: Geeske Hovingh

5 januari: Geloof, hoop en liefde — Psalm 45
Voorganger: Gerard Swiiste

2 februari: Over liturgie: Maria Lichtmis en Psalm 146
Voorganger: André Wesche

2 maart: De bijbel in ons midden: hoe lezen wij? — Psalm 2
Voorganger: Alex van Heusden

6 april: Er zal een koning komen: Jezus van Nazareth — Psalm 72
Voorganger: Bart-Jan van Gaart

4 mei: lk zal jou wegwijs maken; Jezus, man van vrede — Psalm 32
Voorganger: Peter Vermaat

1 juni: 25 jaar Westfriese Ekklesia — Psalm 150

Voorganger: Kees Swan

Jubileumviering met aansluitend een heildronk op de jubilarissen, een feestlied, koffie en feestelijke
hapjes en drankjes. Hierbij zijn alle (oud-) voorgangers, koorleden, bestuurders en bezoekers
uitgenodigd.



Overzicht van de Thema-avonden en andere activiteiten

22 september: Viering in Spanbroek. Op uitnodiging van Pastor Jan Verbruggen zingt het koor van de
Westfriese Ekklesia in de Sint Bonifatiuskerk in Spanbroek.

13 oktober: Concert Wishful Singing in Spanbroek; “Ubi Caritas”, liederen van Hildegard van Bingen
en Ola Gjeilo. Gezamenlijke organisatie door WFE en parochie St. Bonifatius, Spanbroek.

17 december: “Het Kerstverhaal”; Lezing met lichtbeelden door Kees Swan over het ontstaan van het
kerstverhaal in het oude Rome. Afgewisseld met kerstsamenzang met Zinge-zin o.l.v. Alwies Cock.

Overzicht Vespervieringen en Geloofsgesprekken in samenwerking met de PG Het Vierkant

Zeven Vespers in de Veertigdagentijd, de zeven kruiswoorden
5 maart: Vader vergeef het hun

12 maart: Heden zult ge met Mij zijn in het paradijs zijn

19 maart: Vrouw, zie uw zoon

26 maart: Mijn God, waarom heb je Mij verlaten?

2 april: Mij dorst

9 april: Het is volbracht

16 april: Vader in Uw handen beveel ik mijn Geest

Geloofsgesprekken

Een drietal Geloofsgesprekken waarin we stil staan bij de pijlers van de veertigdagentijd, o.l.v. Roos
Konijn-Kapteijn en ds. Marianne Gaastra

11 maart: Soberheid

25 maart: Solidariteit

8 april: Gebed

Een tweetal Geloofsgesprekken met het onderwerp “bestemming, de stem die roept”
22 mei Geloofsgesprek o.l.v. ds Marianne Gaastra
25 juni Geloofsgesprek o.l.v. Roos Konijn-Kapteijn

Repetities Ekklesiakoor
3 x per maand in de kerk op maandag van 16:00-17:30 uur o.l.v. dirigent Jerry Korsmit
en doorgaans ongeveer een uur voorafgaand aan de maandelijkse viering

Bestuursvergaderingen

5 september, Wognum bij Kees, aansluitend gezamenlijke lunch
23 oktober, Hoorn bij Jan

12 december, Schellinkhout bij Annemiek

30 januari, Wognum bij Corrie

10 april, 't Zand bij Roos

9 mei, Hoorn bij Tim

25 juni, Wognum bij Kees



